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Duinwachter Wilco:

“Dat bomen bijzonder zijn, staat voor mij vast. Zelfs

een boom van tientallen meters hoog, is begonnen als
bescheiden zaadje! Sommige bomen kunnen honderden
jaren oud worden. Stel je voor wat die allemaal hebben
meegemaakt! Bomen zijn van levensbelang voor mens
en dier. Ze produceren de zuurstof die wij inademen.
Daarnaast kunnen we van hout allerlei voorwerpen
maken. Tijdens deze bijzondere bomenroute, vertel ik
je meer over de bomen die je op je pad tegenkomt. Op moeilijke
punten helpen houten schijfjes in de bomen om de weg te vinden.
De schijfjes hangen op ongeveer drie meter hoogte in de bomen.

é Bezoekerscentrum

1-14 Duinwachter Wilco vertelt...
Bijzondere bomenroute
Eikenroute (blauwe paaltjes)
Strandroute (gele paaltjes)
Wandelpad Tapuit -
Kievitsduin (witte paaltjes)
Uitkijkpunten
Fietspad
Half verhard pad
Onverhard pad




Ga vanuit het bezoekerscentrum twee keer naar links, richting het
informatiepaneel. Steek het fietspad over en volg het pad naar het
strand. Na het ruiterpad sla je links het smalle bospad in.

Vroeger stoof het zand hier alle kanten op. Om het stuiven tegen
te gaan, hebben mensen dennen geplant. Mijnwerkers konden

het hout ook goed gebruiken. Met het sterke dennenhout werden
mijngangen versterkt. Dennenhout kraakt namelijk voordat het
breekt. Zodra mijnwerkers dat hoorden, wisten ze dat het hoog tijd
was om te vluchten!

Ga met de bocht mee naar rechts.

Rechts zie je een hoge wal met groepjes
eiken. Zo'n groepje bestaat eigenlijk uit
één eik met meerdere stammen. Die
zijn ontstaan doordat de eiken telkens
na ongeveer 10 jaar werden omgehakt.
Vroegere bewoners gebruikten dit
hakhout als brand- of bouwhout.

Ga rechtsaf en daarna links door het
klaphek. Begrazingsgebied!

De naam Meijendel staat voor ‘dal van
de meidoorns’. Die vind je hier dan ook
volop. Ze groeien als struik of boom.

In mei staan ze vol in bloei en ruiken
ze heerlijk. Vanwege de doorns en de
kronkelige, vervlochten takken, zijn
meidoorns eeuwenlang als natuurlijk
prikkeldraad ingezet.

Links zie je een boom met een schuin
oplopende kroon, rechts een flinke
kuil. De wind jaagt door de kuil naar de
boom, die krijgt daardoor een ‘zand-
geschoren’ boomkroon.




Ga na de kuil linksaf bij het eerste, smalle paadje (ongeveer
20 meter). Ga het trappetje af en loop door tot de dikke boom
rechts van het pad.

Boomvormen kunnen je fantasie prikkelen. Deze dikke populier heb
ik bijvoorbeeld omgedoopt tot ‘De Inktvis'. Zie je er geen inktvis in?
Tel de armen maar eens...

Ga rechtsaf.

Deze oude boom heeft een hele aparte vorm. Je kunt bijna niet
zien waar de boom begint, omdat hij alle kanten op groeit en
op meerdere plekken de grond raakt. Een prima boom om in

te klimmen!

Ga aan het einde van het pad rechtsaf en kijk naar links.



Bomen hebben een enorme levenskracht, dat bewijst deze boom.

De stam is hol, maar het ‘levende’ deel van de stam is de buitenrand.
Bomen met holtes of spleten zijn belangrijk als huis voor
vleermuizen, uilen en eekhoorns.

Ga linksaf en neem het eerste pad naar rechts. Hou links aan. Kijk
bij de splitsing naar rechts.

Rechts zie je een vlak veld dat ooit als aardappelakker is gebruikt.
Om de akker zie je wallen die de wind tegen houden. Rond 1900 zijn
er op de akker eiken in nette rijtjes geplant. Van aardappelakker
naar houtakker!

Vervolg je route en neem bij de vijfsprong het eerste pad naar
links. Ga daarna het eerste pad naar rechts, loop 20 meter door en
kijk naar rechts.




®

Dit is voor mij een bijzondere plek.
Hier staan twee oude vrienden

vlak naast elkaar. Maar zijn het wel
vrienden? De eik en de beuk vechten
al jaren een felle strijd: wie vangt
het meeste zonlicht? Als een van de
bomen hoger wordt dan de ander,
heeft de ‘verliezer’ minder zonlicht.
Bij te weinig zonlicht, sterft de
boom. Steeds als ik langsloop, kijk ik
of er al een winnaar is.

Neem na de bocht het pad naar
links. Ga door het klaphek.
Steek het fietspad over en blijf
rechtdoor lopen.

Ga met de bocht mee naar rechts
en steek verderop het ruiterpad
over. Loop via het grasveld naar de
eerste boom op het terras.

Lindebomen kunnen wel 600 jaar oud worden! De linde is door
de Kelten en Germanen heilig verklaard. In de linde zou godin
Freya wonen. Zij is de godin van de vruchtbaarheid, liefde,
trouw en gerechtigheid. Onder de linde werd getrouwd, gefeest
en rechtgesproken.

Keer terug naar het pad en vervolg de route. Houd bij de splitsing
links aan. Ga aan het einde van het pad naar rechts. Loop door
tot aan het wat bredere wandelpad en ga daar links. Kijk naar de
overhangende tak aan het einde van het pad.

In de jaren ‘70 ‘hielpen’ boomchirurgen hun ‘patiénten’ door zware
takken te versterken met staal en door wonden dicht te maken met
beton. In de jaren '80 werd duidelijk dat dit de bomen meer kwaad
dan goed deed. Dit is de enige plek in Meijendel waar je de staalkabel
van de boomchirurg tussen de stam en zijtak nog kunt zien.



Steek het fietspad over en volg het pad achter het bankje tot
de T-splitsing.

Deze flinke eik is dood. Maar in dood hout zit veel leven! De komende
jaren is dit een groot insectenhotel. Er groeien veel soorten mossen,
schimmels en paddenstoelen op de dode boom. Je kunt ook de
eikvaren ontdekken, een kleine groene varen.

Ga rechts, bij de kruising links, en steek
het ruiterpad over. Loop 40 meter door.

Links staan bomen in vreemde
vormen. Zie je de S-boom al? En de
‘natuurlijke poort'? De dennen zijn
voor de kinderen goed voor een klim-
en klauterpartij!

Uitgespeeld? Volg het wandelpad,
aangeduid met houten paaltjes met
een blauwe kop, naar links. Kijk net
voor je de weg oversteekt naar links.




@ De paardenkastanje is een
inspiratiebron voor kinderen.

Van kastanjes kun je poppetjes

of een spinnenweb maken.

De glanzende knoppen danken

de kastanjes aan een kleverig
laagje dat ze beschermt tegen de
winterse kou en hongerige dieren.
Waar de naam ‘paardenkastanje’
vandaan komt? Gemalen kastanjes
werden aan paarden gevoerd tegen
het hoesten.

Steek de weg over en loop langs
of over de speelweide naar het
bezoekerscentrum.
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Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur
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